
ROTARY WEEKEND NATUUR 2020 - Covid-19 versie 
 
 
Hoe keken we allen uit naar één van de hoogtepunten van het jaar : het weekend natuur, 
cultuur, water, dat dit jaar zou doorgaan van 24 tot 26 april. 
Alle zorgvuldige voorbereidingen van onze voorzitter konden niet voorkomen dat een 
gevaarlijke en​ ​onzichtbare vijand​ een bom onder ons weekend zou leggen. 
 
Ons gezamenlijk weekend viel dus in het water. De aldus ontstane  ​grote druppels​ (let op !!) 
waren zowat het enige water dat we te zien kregen, behalve dan voor diegenen onder ons die 
dicht bij een waterplas, beek of rivier wonen en daar gecombineerd met een ​essentiële 
verplaatsing​ even een kijkje konden gaan nemen.  Verder dronken we op tijd en stond een 
glaasje plat- of gaatjeswater. Uiteraard ieder in ​onze eigen bubbel of kring. 
 
Voor zover geweten zijn we tot nu toe met z’n allen gespaard gebleven van onze nieuwe 
gemeenschappelijke vijand :​ covid-19​. En dus, om het zo te houden, bleven we in ​ons eigen 
kot​, onze eigen tuin, ons eigen (dak)terras en droomden van alle voorbije Rotary weekends, het 
samen zijn, het genieten van de natuur, lekker eten en drinken, het samen ontdekken van 
onbekende omgevingen, het plezier dat we maakten, de samenhorigheid en de vriendschap. 
 
Gelukkig was het zonnig weer, en konden we ieder vanuit zijn eigen stek van de natuur rondom 
ons genieten.  De hemel was staalblauw, de ​lucht zo zuiver​ als bijna nooit tevoren.  De laatste 
afgevallen bloemblaadjes van de japanse kerselaar op het voetpad herinnerden ons aan de pas 
vergane glorie van de roze bloesempracht. We genoten van de vele tinten fris lentegroen, de al 
bijna uitgebloeide meiklokjes, de uitbundige lichtpaarse waterval van bloemtrossen van de 
wisteria of blauwe regen, de bloeiende seringen in alle mogelijke schakeringen, de eerste 
veelkleurige bloemen van de geraniums, de azalea’s  en talloze kleurrijke bodembedekkers. 
Ieder van ons genoot van al dit moois, wetende dat ook onze vrienden op een andere plaats 
van soortgelijk moois genoten. 
 
We kochten bij onze lokale kleinhandel de nodige lekkernijen om samen met onze enige 
toegelaten gezelschapsdame of -heer de inwendige mens te verwennen, intussen wegdromend 
van de tijd dat​ covid-kilos ​nog niet bestonden.  Cultureel gesproken bleven we een beetje op 
onze honger. Toch trachtten we via lectuur of televisie-reportages ook hier wat hiaten op te 
vullen.  Wie zin had, kon wat hersengymnastiek doen door een nieuwe vreemde taal te leren, 
Karel’s Crypto op te lossen, ​online​ met al dan niet ​virtuele partners​ en partijtje te wiezen of te 
scrabbelen.  Intussen waren we dankbaar voor de soms zeer verguisde ​sociale media​, 
waardoor we toch nog wat grapjes naar mekaar konden doorsturen en ons nog enigszins 
verbonden voelden met al diegenen waar we noodgedwongen even geen persoonlijk contact 
mee mogen hebben, en die we stilaan maar zeker al langer hoe meer missen. 
 
Het weekend waar we met z’n allen zo naar uit keken werd uiteindelijk een aangenaam en 
gezellig​ lock-up​ gebeuren, maar het ontbrak ons aan gezelschap.  En dus hopen we dat ieder 



van ons de nieuwe manier van leven aanneemt met ​social distancing​, veelvuldig ​handen 
wassen met water en zeep​,​ in ons kot blijven​ en het dragen van (al dan niet modieuze) 
mondmaskers​ waar nodig,  zodat we met z’n allen gezond en wel de ​covid-19​ periode zullen 
doormaken tot er een ​verlossend vaccin​ komt, zodat we volgend jaar ​corona-vrij​ opnieuw  uit 
onze schuilplaats kunnen komen en ​samen​ zullen kunnen genieten van al het goede en mooie 
op deze wereld.  Beste Voorzitter, we rekenen op U om dan toch weer een weekend te 
organiseren en wij kijken er allemaal naar uit. 


